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HARRY BROSHUIS (85)  

Al vele jaren, Harry, wordt jij door het leven gedragen door vijf grote liefdes. 

Jouw gezin, het onderwijs, de Grol, de Knunnekes en Godfried Bomans.  

Je bent een echte Grollenaar, op een paar studentenjaren in Nijmegen na, ook 

altijd in Groenlo gewoond. Het kostte enige moeite Annie uit de Betuwe naar 

de Achterhoek te lokken, maar het resultaat mag er zijn. Een prachtig gezin met  

drie uitgevlogen, volwassen kinderen Stan, Noud en Marcelle en hun partners. 

En natuurlijk niet te vergeten Lotte, jullie kleindochter. Ze is overigens de enige 

die jouw voetbaltalent voortzet, ze speelt met veel plezier in een meidenteam 

in Amsterdam. Lieke Martens is haar voorbeeld. Dat belooft nog wat.  

Onderwijs was een rode draad door jullie beide levens. Annie gaf les in het 

basisonderwijs in Groenlo en Harry in het voortgezet onderwijs, met name het 

vak Frans. Zelfs na jouw onderwijspensioen werd je teruggevraagd om les te 

geven. Dat je elk jaar tegen de geslaagden ‘au revoir’ moest zeggen, dat deed je 

zeer, je was aan hen gehecht ; dat typeert de echte leraren.  

Had Harry echt voetbaltalent? Zeker weten. Je speelde in Grol A1 en daarna 

met 18 in een geweldig goed team van Grol 1 (met Toon van Schaik, Bernard 

Kuipers en Tonnie Kaak, voor de ouderen onder u. Het was wat minder 

vriendelijk onder elkaar dan nu. Als jongeling kreeg je de huid vol gescholden 

door de oudere spelers als je iets verkeerd deed). De studie in Nijmegen 

onderbrak deze carrière en na terugkomst in Groenlo was het leraarschap 

belangrijker en ging je in een lager ‘onderwijzersteam’ voetballen. Een heel 

leuk elftal en met vier  spelers uit Lochem (jawel) heb je nog steeds contact. Je 

stopte met 45 jaar met voetbal, bleef lid, beter gezegd je bleef verbonden. Je 

bent ook veel langer lid, maar door de Nijmeegse onderbreking moest je 

opnieuw beginnen te tellen voor je 50-jarig jubileum. ‘Lidmaatschapsbreuk’. Je 

laat je regelmatig zien bij de club en je zet je in als je gevraagd wordt. Nog niet 

zolang geleden om de eindredactie, beter gezegd, de correctie van het 

tegeldikke jubileumboek Grol 100 (2018) te verzorgen. Als je naar de namen 

van de diverse artikelschrijvers kijkt, weten we dat je meer dan vier rode 

pennen hebt leeg geschreven. We vroegen ons al af, ‘waar zijn de taalfouten 

gebleven’?  

Bij de Knunnekes is het juist de lol om verkeerd Nederlands te gebruiken. Voor 

jou ging het bij deze vereniging meer om het organiseren en leiding geven. Je 



hebt heel veel voor de Knunnekes betekend. Dat blijkt ook wel uit je 

lidmaatschap van de Prinsen- en Eregarde. Annie en jij genieten elk jaar weer 

van alle activiteiten, optredens en de typisch Grolse humor. Grol en de 

Knunnekes, jij zou ze als trouwambtenaar in de echt hebben verbonden.  

Tot slot, de vijfde liefde. Die heeft ook heel lang geduurd. Schrijver Godfried 

Bomans. Jij moest meer van hem weten. Maar eerst had je nog de doctorandus 

titel gehaald in geschiedenis, kostte eveneens een paar slordige jaren. ‘Je moet 

je pensioentijd niet achter de geraniums doorbrengen’, dat was een duidelijk 

motto van je. Bij het bestuderen van de persoon van Godfried Bomans moest je 

switchen van studie, naar theologie. Maar je mocht wel proberen om te 

promoveren op het onderwerp ‘Godfried Bomans’. Elf jaar lang studeerde je 

met ijzeren discipline op deze wat mysterieuze katholieke schrijver. Hij die een 

pen had met veel humor en taalgevoel . Zelfs sprookjes schreef hij prachtig.  

In 2021 was het werk van Harry volbracht. Hij kreeg op 84-jarige leeftijd aan de 

Universiteit van Nijmegen de titel doctor met zijn ‘Godfried Bomans en het 

katholicisme. Een cultuurhistorisch onderzoek naar Bomans als representant 

van het katholieke schrijverstype’. Een zeer opmerkelijke promotie was een 

feit. 

Onze moeite om jou hier vanavond te huldigen valt met jouw prestaties in het 

niet. Maar we weten van jou dat je er net zo trots op bent. Gefeliciteerd Harry.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


