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Waar zal ik beginnen Hemmie? Toch maar thuis. Bij je vrouw Irma en jullie 

beide zonen Julian en Ramon en jullie kleinkinderen Lisa, Ella en Nathan. Een 

rijk bezit. Julian kennen we als actief speler van Grol  en Ramon is door vele 

blessures geen speler meer maar wel actief als vrijwilliger bij activiteiten.  

Over vrijwilliger gesproken. Jij bent dan wel een gepensioneerd 

belastingambtenaar maar jouw CV is nog indrukwekkend. Vrijwillig 

belastingadviseur bij ouderenorganisatie KBO, stadsgids bij de VVV, rondleider 

in de kerkers van het stadhuis, chauffeur van de Vestingstad Express 

(Marveldtreintje), begeleider van het toren beklimmen van de Calixtus Basiliek.  

Toen je nog werkte, was je ook al zo druk bezet in je vrije tijd. Vooral druk met 

voetbal. Je werkte nog niet eens en je speelde al in Erix 1 (met 15 jaar). In 1972 

(met 22) stapte je over naar Grol. Na jullie huwelijk in 1974 gingen jullie ook in 

Groenlo wonen. Je kijkt daar met veel plezier en genoegdoening op terug. Je 

speelde 10 jaar onafgebroken in Grol 1. Technisch begaafde én hardwerkende 

middenvelder met inzicht. In die jaren werd je ook jeugdtrainer. Succesvol, je 

vierde vele kampioenschappen bij de jeugd. Dat smaakte naar meer en je 

stapte over naar de senioren. Je was 15 jaar hoofdtrainer bij verschillende clubs 

in de Achterhoek (1983-1997). Pijnlijk moment voor de Grol was de nederlaag 

in het paasweekend van 1984 tegen Varsseveld waarmee jij toen enige weken 

later als trainer kampioen werd in de roemruchte 4e klasse C. Maar je had nog 

meer ambitie en ging je bestuurlijk inzetten voor de voetbaltechnische 

ontwikkeling bij een club. Je begon bij Longa als hoofd technische zaken in 

1997. Twee jaar later stapte je over naar Grol. Dat viel dermate slecht bij Longa 

dat de uitnodiging aan Grol voor het Keitoernooi werd ingetrokken. Zes jaar 

lang was je lid van ons hoofdbestuur als verantwoordelijke voor technische 

zaken (jeugd en senioren). Het niveau ging omhoog met als resultaat 

verschillende kampioenschappen. Als voetballer bouwde je rustig af onder 

andere in Grol 11. Je bent nu in de fase van het walking football terecht 

gekomen. Je bent nog steeds in beweging.  

Je hebt nog meer voor Grol betekend, zoals lid van het jubileumcomité Grol 60 

en vele andere tussendoor activiteiten. Je bent als voetballiefhebber nog 

steeds niet te stoppen. Jouw analyses zijn nog haarscherp. Het is heerlijk zo’n 

positief kritisch mens al 50 jaar in je vereniging te hebben. Zo kom je verder. 

Hemmie bedankt en proficiat met je mijlpaal.  


