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Je bent pas met 34 lid geworden van Grol. Na een competitie in het 

bedrijfsvoetbal. Bijna je hele elftal meldde zich toen aan.  Dat moet het team 

van OVP (Overheids Personeel) geweest zijn, daarin speelden de onderwijzers 

ook mee. Want je was in die tijd onderwijzer, leerkracht in het basisonderwijs.  

Als voetballer ben je natuurlijk te laat begonnen, want aanleg had je zeker. Dat 

hebben we wel gezien. Gelukkig heb je de genen wel doorgegeven, in ieder 

geval aan één van jullie zonen. Dat was Han, de andere twee, Tom en Ivo, 

zullen ongetwijfeld andere talenten ontwikkeld hebben. Met jouw vrouw 

Gerda en dochter Inez hebben we het gezinsbeeld dan compleet.  

Ja, Han haalde werkelijk het eerste elftal van Grol waarin hij jarenlang een zeer 

solide verdediger of middenvelder was. Maar het draadje is nog langer en 

neemt nog verder in kwaliteit toe. Want jullie kleinzoon Siem gaat zijn vader 

Han achterna en waarschijnlijk overtreffen. Hij voetbalt nu in A1 (19-1) en het is 

nog maar één stap. Dat wordt nog wel even flink door werken, want Grol heeft 

op dit moment een groot reservoir aan prima, talentvolle jonge middenvelders.  

Doorwerken deed jij ook, Hennie, want jij wilde ook nog een stap zetten. Dat 

lukte, jij verliet de basisschool en werd leraar Wiskunde op het Marianum, 

vooral in de MAVO-klassen. Dit ging goed, de jeugd houdt wel van iemand die 

rustig blijft, nog een keer uitlegt, af en toe streng is en leerlingen duidelijk 

aangeeft wat er van hen gevraagd wordt. Les geven is een vak voor leraren met 

gevoel voor de jeugd, heb je dat niet, dan is les geven een opgave.  

Daarnaast moet je wat anders doen om niet heel de tijd aan je vak en school te 

denken. Ook dat had je goed begrepen, Hennie. Je had een grote groententuin, 

eerst in Groenlo en later in Haaksbergen. Je ging tennissen en je ging bridgen. 

Die combinatie traint zowel het lichaam als het brein. Professor Scherder zal 

trots op je zijn. Je houdt ook de financiën van de bridgeclub bij als 

penningmeester. Mensen met aanleg voor cijfers, krijgen meestal zulke 

baantjes. Geheel vrijwillig heb jij je gemeld bij De Molenberg waar je nuttige 

ondersteuning biedt aan de oudere mensen en hun activiteiten. Klasse!  

Hoewel je laat bent ingestroomd bij onze vereniging, ben je altijd lid gebleven. 

Je wilde de voetbalgemeenschap Grol blijven steunen. Dat is nu al weer 50 jaar 

lang. Daar staan we graag even bij stil met een dankjewel én een proficiat !  


