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Jan, fijn dat je hier bent. Ik was je al een tijdje kwijt. Ik zag jou niet meer rond 

rijden als chauffeur in die Arriva-bussen. Dat klopt ook, want je bent sinds 

september met pensioen gegaan. Of rij je toch nog af en toe een rondje door 

gebrek aan ervaren chauffeurs? Je bent gelukkig nog ‘jofel in orde’ zodat je 

kunt genieten van de vrije tijd. Natuurlijk in Groenlo, want ‘eens een 

Grollenaar, altijd een Grollenaar’. En het Piet Hein Plein past daar prima bij.  

Natuurlijk kijken we met een schuin oog weer naar jouw mogelijke nieuwe 

inzet voor de Grol. Je bent altijd welkom, dat weet je. Dat zou een herstart c.q. 

verlenging van jouw al lange staat van dienst zijn bij de Grol. Beetje van je 

vader af gekeken, want hij was jarenlang lid van het bestuur van de Grol. Jouw 

grote neef en naamgenoot was vele jaren een betrouwbare linksachter van 

Grol 1. Dat bracht jou er toe nog meer naar talenten te speuren in onze club. 

Dat deed je als jeugdleider en toen al als chauffeur. Je hebt honderden ritten 

gemaakt met jeugdteams, waarbij je dan ook naar de wedstrijden kon kijken. 

Een mobiele scout, zeer vernieuwend. // Bij de senioren heb je als leider/coach 

van Grol 11 en later Grol 5 prachtige seizoenen meegemaakt. Jij praat niet in 

termen van kampioenschappen maar in termen van sfeer en onderlinge 

verbondenheid. Jij begrijpt wat het betekent dat sport verbindt. De gezelligheid 

die daarbij hoort is voor jou dan een heus genietmoment. De glimlach die dan 

op jouw gezicht verschijnt, kan iedereen hier uit tekenen.  

Een geweldige ondersteuning bood je de vereniging door veertig jaar lid te zijn 

van de terreindienst. Werkzaamheden die nu door de woensdaggroep en de 

parkdienst worden uitgevoerd. Die terreindienst had in die tijd dus een heel 

brede taak. Ballen oppompen met de hand, doelnetten ophangen, gras maaien 

met een gazonmaaier, lijnen trekken langs een koord, wedstrijdschema’s 

maken en nog veel meer. Jij vond het geweldig, zeker ook de vergaderingen 

van die terreindienst, soms slap ouwehoeren hoe je wedstrijden kon 

beïnvloeden door een slecht veld toe te kennen, de bal niet op te pompen, 

gaten in het net te laten zitten en het gras niet te maaien. Humor op zijn Grols.  

Het was zeker niet allemaal plezier. Ook het leed kwam voorbij. Het 

verongelukken van Tonnie Vaarwerk en zijn beide jongens heeft je hard 

aangegrepen, hoewel je vooral ook mooie herinneringen aan hen hebt. Net 

zoals aan Henk Porskamp met wie jij ook een speciale band had. Mogen wij 

met jou ook nog lang zo’n mooie band hebben. Maar die 50 jaar hebben we.  


